GEVOCHTEN

Je hebt gevochten en gestreden
Maar je lichaam wilde niet
En ik weet dat jij de aarde
Met veel tegenzin verliet

Je hebt gevochten en gestreden
Maar je raakte meer verzwakt
Alle kracht en lichaamsfuncties
Werden van je afgepakt

Je hebt gevochten en gestreden
Ik zag je worsteling, je strijd
Toen de dood je op kwam halen
Was het goed, het was jouw tijd

Je hebt gevochten en gestreden
Daarom ben ik trots op jou
Ik wil de wereld laten weten
Dat ik heel veel van je hou!

Met droefheid nemen wij afscheid van

Christel Van Campenhout

Echtgenote van Hedwig Rosseel

Geboren te Dendermonde op 18 september 1970
en overleden in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde
op 8 september 2024.

Wij nemen afscheid van Christel en herdenken de mooie
momenten uit haar leven in Rouwcentrum het Afscheid,
Motbaan 1 te Lebbeke (Flor Hofmanslaan)
op donderdag 12 september 2024 om 14 uur.
Haar urne zal daarna een mooi plaatsje krijgen thuis.

Samenkomst in de wachtruimte vanaf 13.45 uur.

Condoleren via www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Baardegemsestraat 23 a - 9280 Lebbeke

Zij leeft verder in het hart van:

Hedwig Rosseel
haar echtgenoot

Leen en Kevin Rosseel - Van Den Bruaene
Stijn en Sara Rosseel - Aly Ahmed
Souhaila Rosseel

Selina Rosseel

haar kinderen en kleinkinderen

Mirielle en Antoine Van Campenhout - Vermeeren
haar zus en schoonbroer

Rita Stevens

haar schoonmoeder

Heidi Rosseel
haar schoonzus

Haar tantes, nonkels, neven en nichten.

Met dank aan Dokter Saeys en het personeel van De Zorgbalans.

Rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55




